



       Thope vzw Nieuwsbrief                                                        april 2023


Voor de agenda:

Vormings-en ontmoetingsmoment voor omarmers: za. 13 mei 

Benefietconcert van vzw warm water tijdens de Gentse feesten: 

wo. 19 juli om 20u00 en do. 20 juli om 15u00 in de Begijnhofkerk – Lange Violettestraat te Gent


Beste sympathisant van vzw Thope,


We kijken uit naar een nieuwe lente en een nieuw geluid, maar de wooncrisis woedt voort. Steeds 
meer mensen zijn ook op de vlucht in de hoop op een veilig en menswaardig bestaan. Thope draagt 
haar steentje bij – met de steun van velen – om erkende vluchtelingen in  Gent een degelijk dak 
boven het hoofd en toekomstperspectief te bieden. Hieronder lees je in een notendop wat we 
konden realiseren sinds de laatste nieuwsbrief en wat er in de planning zit: klik op `Lees meer’ om 
verder te lezen over een item.


- Ons huurhuizenbestand: voor 7 gezinnen werd een nieuwe woning gevonden in 
onderhuur bij Thope, voor anderen konden we de rechtstreekse verhuur van 
eigenaar aan vluchtelingen helpen begeleiden. Lees meer…


- Over de inzet en omkadering van onze omarmers met een  getuigenis over hoe de 
relatie met `mijn gezin’ in de tijd kan evolueren. Lees meer…


- Nog concrete inzet van vrijwilligers. Lees meer…


- Nood aan politieke oplossingen. Lees meer…

- Medewerkers blijven welkom! Lees meer…


Ons huurhuizenbestand 

 
In 2022 zijn 4 huurcontracten van Thope omgezet in een rechtstreeks contract tussen de eigenaar en 
de bewoners wat ons de mogelijkheid biedt weer andere huisvesting te huren voor weer andere 
erkende vluchtelingen: het zijn 5 woningen geworden. Twee contracten werden anderzijds door de 
eigenaar stopgezet; voor die bewoners hebben we een andere huurwoning kunnen vinden. 
Daarnaast hebben we ook enkele eigenaars ervan kunnen overtuigen om rechtstreeks te verhuren. In 
2022 bezorgden we in totaal aan 39 mensen nieuwe huisvesting, wat het totaal sedert onze start op 
185 brengt. Op dit moment wonen 128 personen in de 26 woningen die Thope huurt en 
onderverhuurt.


In het kader van onze samenwerking met OCMW Gent en Fedasil is maar één hervestiging kunnen 
doorgaan in 2022 omdat België er maar niet in slaagde meer opvang te creëren en zo te voldoen aan 
zijn internationale verplichtingen. Getuige hiervan ook de vluchtelingen op straat in Brussel en elders 
wiens recht op bed-bad-brood wordt ontzegd.


Over de inzet en omkadering van onze omarmers 

Van het hoogste belang in onze werking is de ondersteuning van de bewoners door onze omarmers. 
En wij geloven met Bea Van Robaeys, KdG Hogeschool, in het maatschappelijk effect: “Ik denk dat 



buddywerkingen een verschil kunnen betekenen in het veranderingsproces. Buddywerkingen kunnen 
bijdragen aan het vergroten van het draagvlak voor waarden als gelijkheid en inclusie. Ik zie de 
bijdrage op kleine schaal en grote schaal in de trage weg die we als samenleving te gaan hebben. ”
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Voor bijna alle huurwoningen lukt het om één of twee omarmers te vinden. Op dit ogenblik zijn er 33 
omarmers die zich engageren. Indien een vluchtelinggezin na één of twee jaar een rechtstreeks 
contract heeft met de eigenaar, vervalt in principe de taak van de omarmer. Toch blijven de meeste 
ook daarna nog op vrijwillige basis contact houden. Maar ‘officieel’ staan deze personen dan niet 
meer op onze vrijwilligerslijst, omdat wij als Thope niet meer voor de onderverhuring zorgen.  


Olga Van de Vloed en Jef Willems, beiden huisartsen die met pensioen zijn, vormen nu samen met 
Ria Willems een groepje dat ondersteuning biedt aan de omarmers. Zij kunnen telefonisch bij hen 
terecht met allerhande vragen. Bij vragen over gezondheid en psychisch welbevinden kunnen zij nu 
dus ook goed geïnformeerde ondersteuning en doorverwijzing krijgen. Olga stuurt daarnaast de vele 
berichten door die wij ontvangen, en die voor omarmers interessante weetjes zijn. Dat zijn regelmatig 
ook oproepen om één of andere vorming te volgen. 


In 2022 was er een samenkomst met enkele omarmers om ervaringen uit te wisselen en dat werd 
heel positief bevonden. Wij plannen een volgende bijeenkomst zaterdagvoormiddag 13 mei 2023 
met een inleiding door Julie Weyne, Regiocoördinator Vrijwilligers voor mensen op de vlucht – Oost-
Vlaanderen met als titel: “Duik in het hoofd van de vluchteling en duik in je eigen hoofd”. Er zal 
opnieuw veel ruimte zijn voor vragen en om ervaringen uit te wisselen.


Hieronder een korte getuigenis van Veerle, over de wijze waarop haar ‘omarmer-zijn’ evolueert. 


“Na drie jaar heb ik nog steeds contact. Ik kan de familie niet meer zo veel helpen, ze trekken vrij goed 
hun plan. Ze hebben beiden een goede job nu, de oudste zoon werkt, er is een dochter verloofd en de 
jongste kijkt uit naar het middelbaar.  
De moeder hoopt wel nog steeds om naar Merelbeke te kunnen verhuizen: dat is haar grote droom. Ik 
heb zelf al vaak vechtpartijen gezien in de straat waar ze nu wonen (met mijn kinderen erbij), dus ik 
begrijp dat wel. 
Ik ga momenteel niet meer elke week zoals vroeger, wat ook moeilijker geworden is aangezien ik me 
's avonds niet altijd kan vrijmaken door avondles en zij overdag nu ook werken. Maar ik ga toch nog 
om de twee à drie weken eens langs. En we whatsappen vaak. De moeder ziet ons ondertussen als 
familie en als ik te lang weg blijf stuurt ze ons dat ze ons mist. Ik zou ze wel af en toe eens een korter 
bezoekje willen brengen maar als jij bij hen binnenkomt weet je dat je zeker twee uur koffie moet 

drinken en allerlei lekkers krijgt voorgeschoteld. Dus korte bezoekjes lukken niet 🙂   
Af en toe help ik hen nog wel eens met kleine praktische zaken die ze nog niet meemaakten. Ze zijn 
ondertussen echt wel goed thuis in België. Zoveel hulp hebben ze niet meer nodig. De moeder geniet 
vooral van onze gesprekjes en vindt het super als we met de kinderen samen zitten en samen eten.”


Nog concrete inzet van vrijwilligers

 
Naast de grote groep omarmers zijn er ook vrijwilligers die af en toe een handje toesteken: eens 
vervoer doen van meubels, of met de auto naar een containerpark rijden …  


Via omarmer Tineke kregen wij een stapel nieuwe overgordijnen die in onze whatsapp-groep 
verspreid werden. Daar was grote belangstelling voor. Vluchtelingen zijn heel erg blij met zulke 
gordijnen. Want die zijn duur en vaak niet gemakkelijk tweedehands te vinden. Mooie, grote 
gordijnen en vrijwilligers die deze op maat willen maken, zijn steeds welkom!  


 In een panelgesprek n.a.v. een nieuw boek van Motief: ‘Buddywerking voor nieuwkomers’. https://1

www.motief.org/wat-nu-met-buddywerking/



De nood aan politieke oplossingen

 
Voor vluchtelingen en anderen met een laag inkomen is de zoektocht naar een voor hen betaalbare 
woning een hel die vaak eindigt in een krot of in dakloosheid. Naast het eigenlijke Thopewerk 
proberen we mee aan de kar te duwen van structurele oplossingen voor de wooncrisis in 
Vlaanderen.  
Thope zet zich achter de Woonzaak, die via een procedure in Straatsburg de overheid ter 
verantwoording wil roepen.  
Thope participeerde deze zomer mee in de acties “Recht op betaalbaar wonen, geen enkel mens op 
straat“ onder de Stadshal. Vanuit de diverse organisaties werd een eisen- en voorstellenbundel 
opgesteld, een 30-punten-programma, dat bij de stad Gent en de Vlaamse overheid werd uitgelegd 
en verdedigd. U kan die vinden op https://www.rechtopbetaalbaarwonengeenenkelmensopstraat.be/ 
of via https://thopevzw.be/


Bij het bezoek aan minister Diependaele ging het vooral over zijn ‘woonbeleid’ dat er maar niet in 
slaagt meer betaalbare en vooral meer sociale woningen te creëren. 
Het overleg met de het stadsbestuur van Gent resulteerde in het voornemen - en al eerste stappen - 
om te werken rond 6 prioritaire voorstellen: een gefaseerde invoering van de verplichting een 
conformiteitsattest aan te vragen, kosten delend samenhuizen zonder inkomensverlies, 
huizenzoekers en alternatieve woonvormen ondersteunen, meer tijdelijke noodopvang en meer 
sociale huurwoningen.


Thope probeert aanwezig te zijn op allerlei netwerk- en andere evenementen. We kregen even een 
stem in radio 2 en gezicht in het VRT-journaal.


Medewerkers blijven welkom! 

 
Spreek familie en kennissen aan bij wie een woning te huur komt: via Thope kunnen zij ‘sociaal’ 
verhuren. Dat kan een enorm positieve impact hebben.


Geregeld komen nieuwe vrijwilligers meehelpen, voor beperkte of langere tijd. Op verschillende 
terreinen kan Thope versterking gebruiken: voor de omarming, voor klusjes, in de fundraising, bij de 
kerngroep, … en vooral naar extra ‘huizenbeheerders’ zijn we nog op zoek. Is het iets voor jou of ken 
je een kandidaat? Geef een seintje op samenthope@gmail.com.


Met dankbare groeten,


De leden van vzw Thope: Marc Bittremieux, Els Goetghebeur, Olga Van de Vloed, Jos Van Gastel, 
Guido Vanhercke, Luc Vlerick, Jef Willems, Ria Willems
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